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ALGEMENE INFORMATIE EN INFORMATIE VOOR DE SACRAMENTEN 
 

Voor het aanvragen van een doopsel, misintenties en een huwelijksviering of 
jubileumviering kunt u terecht op het gezamenlijke PAROCHIEKANTOOR, Sint-
Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert. 
Het kantoor is geopend van dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 12.00 
uur en bereikbaar onder de telefoonnummers 0495-534609 en 0495-541609 
en via de mail: keent@parochiesweertzuidoost.nl; 
moesel@parochiesweertzuidoost.nl; leuken@parochiesweertzuidoost.nl. 
Voor de kerk van Leuken kan dit ook via koster Mart Verheijden, 
telefoonnummer: 0495-532214 of 06-23654656. 
 

Voor kerkhofzaken: 
Sint-Jozefkerkhof : via het parochiekantoor 
Kerkhof Leuken : via Sjra Bergmans 06-20170261 
 

Voor ziekenzalving, thuiscommunie of uitvaarten/crematies kunt u 
rechtstreeks contact opnemen met pastoor Krewinkel. 
Telefoonnummer 0495-533560 of via de mail i.krewinkel@gmail.com. 
 

 
KERKBESTUUR 
 

Drs. I.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator, voorzitter 
Middelstestraat 63, 6004 BH Weert, 0495-533560, i.krewinkel@gmail.com 
 

Dhr. P. (Paul) Essers, secretaris 
0495-534091 
 

Dhr. F. (Frans) Meuwis, penningmeester 
0495-539946 
 

Dhr. A. (Dré) van de Kruijs, gebouwenbeheer en kerkhof Keent 
0495-533111 
 

Dhr. A. (André) Wiermans, gebouwenbeheer en BHV 
06-44784780 
 
Dhr. T. (Theo) Jongeling, strategie en visie 
06-22476234 
 

mailto:keent@parochiesweertzuidoost.nl
mailto:moesel@parochiesweertzuidoost.nl
mailto:leuken@parochiesweertzuidoost.nl
mailto:i.krewinkel@gmail.com
mailto:i.krewinkel@gmail.com
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LOSLATEN IS EEN LEVENSKUNST VAN DE EERSTE ORDE 
 
Vasten, waar komt dat woord eigenlijk vandaan? Nou, van vasthouden. En dat 
is eigenlijk een beetje vreemd, want vasten gaat vooral over loslaten. 
 

De veertigdagentijd, voorbereiding op het Paasfeest, noemen we de ‘vasten’. 
Daarbij denken we aan gedeeltelijke of gehele onthouding van eten en drinken 
of van andere dingen die ons in hun ban kunnen houden. Op zoek naar waar 
het woord ‘vasten’ vandaan komt, stootte ik op de verwantschap met 
‘vasthouden, in acht nemen’. Blijkbaar heeft vasten te maken met het 
observeren van voorschriften betreffende de onthouding. Voor mijn gevoel 
staat dat haaks op wat vasten eigenlijk in ons wil bewerken: juist het loslaten 
van wat ons vasthoudt. 
 

Moeten loslaten is voor de meesten een pijnlijk gebeuren. We zijn sterker in 
het vasthouden. ‘Geen oude schoenen weggooien voor je nieuwe hebt. Je weet 
wat je hebt, je weet niet wat je krijgt.’ Ons spreken is er vol van. We zoeken 
houvast. Afscheid nemen van het vertrouwde en angst voor het nieuwe is ons 
aangeboren. Toch moeten we steeds weer in ons leven het vertrouwde 
loslaten. We moeten afscheid nemen van mensen met wie we intensief geleefd 
of gewerkt hebben. Je raakt je werk kwijt of je groeit eruit door je leeftijd. De 
kinderen gaan het huis uit. Je gaat scheiden. Je allerliefste sterft. Het is alsof er 
een stuk van jezelf sterft. De grond onder je voeten valt weg. 
 

Moeten loslaten begint al bij de geboorte van een mens. De moeder moet 
loslaten. Het kind moet loslaten. De navelstreng moet doorgeknipt worden.    
Je moet op een gegeven moment je kinderen loslaten. Je niet met alles 
bemoeien en ze hun eigen leven laten leiden. En dat gaat door tot je dood.  
Er kan een moment komen dat je je eigen huis moet verlaten. Dingen die je 
dierbaar zijn kun je niet meenemen. Lichamelijk en geestelijk moet je steeds 
meer van jezelf loslaten. Je moet steeds meer loslaten totdat je voor je gevoel 
niets meer over hebt. 
 

Zou de Veertigdagentijd niet een steeds weer terugkerende periode kunnen 
zijn waarin we attent kunnen worden op iets heel belangrijks: dat het erom 
gaat mensen en dingen niet alleen maar kwijt te raken, maar ze ook werkelijk 
los te laten? Dan overkomt het verlies je niet, dan zeg je er ‘ja’ op. Tussen die 
twee ligt vaak een lang proces, maar dat proces is van levensbelang. Want als 
je blijft steken in het gevoel van kwijtraken, dan blijf je jezelf slachtoffer voelen. 
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Niet los kunnen laten betekent moeizaam verder gaan. Met veel ballast en niet 
zelden geblokkeerd. Want wie alles vasthoudt en bewaart, of het nu zijn 
bezittingen of zijn meningen of zijn dierbaren zijn, die raakt erin verstrikt. 
Loslaten is een levenskunst van de eerste orde. Niet blijven steken in wat je 
niet meer kunt. Niet vast blijven zitten aan wat er niet meer is of wat je niet 
meer hebt. Dat schept ruimte in jezelf. De vastentijd lijkt een tijd die ons 
gegeven wordt om ons daarin te oefenen. 
 

Maar dan nog blijft loslaten een moeilijke, en voor je gevoel soms een 
onmogelijke opgave. Het blijft een groot geheim dat het nodig is je leven los te 
laten om tot nieuw leven te komen. Alles in ons sputtert tegen. We kunnen 
niet zonder houvast. Maar dat houvast vind je alleen, als je de weg van het 
loslaten vertrouwt. Als je onvoorwaardelijk vertrouwt dat je wordt 
opgevangen, als je ‘ja’ zegt op je verlies. Als je in gelovig vertrouwen omgaat 
met je verlies. Het is het geheim van de graankorrel die zich laat vallen in de 
aarde, omdat hij vertrouwt dat nieuw leven daar begint. 
 

Vasten: een tijd om los te laten. Je leven te laten vallen in de handen van de 
Trouwe. Een tijd om je te oefenen in het oervertrouwen dat het goed is om je 
over te geven aan het geheim van het leven zelf. Je leven verliezen om het te 
redden is een levenskunst. Het is geen indrukwekkend gebaar van overgave, 
maar de kunst om het te laten gebeuren. Het leven stroomt verder. Dat proces 
van leven – leven loslaten en tot nieuw leven komen – gaat door pijn heen, 
geboortepijn. 
 

In ons gebeurt wat in alle mensen gebeurt. Het is deel hebben aan het grote 
mysterie van leven en dood en nieuw leven, dat we met Pasen gaan vieren.  
De veertigdagentijd wil ons daarop voorbereiden. 
 

Ivo Krewinkel, pastoor 
 

Pastoraat op maat 
 

Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen.  
Dat neemt uiteraard niet weg dat huisbezoek nog steeds een belangrijke vorm 
is van pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een 
persoonlijk gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien 
het sacrament van de zieken, kunt u uiteraard naar de pastorie bellen of via het 
parochiekantoor een afspraak maken. 
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VASTENACTIE  2024 
 

Naast alle goede wensen voor het 
nieuwe jaar willen we hierbij uw 
aandacht vragen voor de Vastenactie 2024.  
 

Bij het missiebureau van ons bisdom is weer een aantal projecten aangemeld, 
die om onze steun vragen in deze Vastentijd. De parochies van het dekenaat 
Weert hebben zoals gebruikelijk uit die projecten een keuze gemaakt.  
 

Als parochie Sint-Jozef hebben we gekozen voor het project van pater Jo 
Kuppens in Malawi. Het betreft het Likuni-ziekenhuis, een missieziekenhuis 
nabij de hoofdstad van Malawi, Lilongwe.                                                                                                
Dit ziekenhuis is het missieziekenhuis van het aartsbisdom Lilongwe. Er is een 
privé-afdeling, waar zowel missiepersoneel als andere patiënten behandeld 
worden. Die betalen ervoor en met dat geld worden arme patiënten gesubsi-
dieerd. De bedoeling is om dit gebouw grondig te renoveren. Achtereenvolgens 
worden de kamers van verschillende afdelingen opgeknapt. Voor de renovatie 
is per kamer een bedrag van € 1.300,- nodig. Het Missiethuisfront wil 3 kamers 
voor haar rekening nemen en hiermee is een bedrag van € 3.900,- gemoeid.  
 

Tijdens onze Vastenactie wordt uw financiële steun gevraagd voor dit doel.                  
Door uw bijdrage aan de Vastenactie kan de hoognodige renovatie van het 
ziekenhuis plaatsvinden en kunnen arme inwoners uit dit gebied betere 
medische hulp krijgen.                                                                             
 

In de kerk van Leuken/Groenewoud worden in de Vastentijd drie collectes 
gehouden (op de zaterdagen 24 februari, 9 en 23 maart), waarvan de 
opbrengst ten goede komt aan dit project.           
U kunt uw bijdrage ook overmaken op het banknummer van het Missiecomité:                    
NL43 RABO 0156 9387 82 
 

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage, zeker ook namens hen die onze hulp zo 
goed kunnen gebruiken. 
 

EXTRA VIERINGEN IN DE VEERTIGDAGENTIJD: 

 
Tijdens de 40-daagse vastentijd is er  

iedere maandag om 09.00 uur een H. Mis in de Moeselkapel. 
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VIERINGEN GOEDE WEEK EN PASEN 
 

PALMZONDAG:   
zaterdag 23 maart Sint-Matthiaskerk (Leuken) 17.30 uur  

GEZINSMIS met alle communicanten 
zondag 24 maart Sint-Jozefkerk (Keent)  10.00 uur 
 

WITTE DONDERDAG: 
donderdag 28 maart  Herdenking van het Laatste Avondmaal  

Sint-Matthiaskerk (Leuken) 19.00 uur 
GOEDE VRIJDAG:  
vrijdag 29 maart Herdenking van het Lijden en Sterven van de Heer: 
   Sint-Jozefkerk (Keent)  15.00 uur 
   Samen bidden van de Kruisweg:   

Sint-Matthiaskerk (Leuken) 19.00 uur 
     
PAASWAKE:   
zaterdag 30 maart Zegening van het vuur, Paaskaars en doopwater 

Sint-Matthiaskerk (Leuken) 19.30 uur  
  

1E PAASDAG:   
zondag 31 maart  Plechtige Viering van de Verrijzenis van de Heer  

Sint-Jozefkerk (Keent)  10.00 uur 
                                         
2E PAASDAG:   
maandag 1 april Sint-Jozefkerk (Keent)  10.00 uur 
 

 
 
 
 

SLUITINGSDATUM INZENDEN KOPIJ PAROCHIENIEUWS 
 

Wilt u dat uw misintenties gepubliceerd worden in het Parochienieuws, houdt 
u dan bij het opgeven rekening met de sluitingsdatum voor het aanleveren: 

 

 
 
 

 

Periode Sluitingsdatum 
2 maart t/m 7 april 2024 16 februari 
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Gezinsmissen en Eerste Heilige Communie viering 
 

In het kader van de voorbereiding op de Eerste Heilige Communie is er een 
aantal gezinsmissen gepland. Speciaal bedoeld voor de communicanten en hun 
ouders. Maar uiteraard is iedereen welkom. 
 

Deze gezinsmissen zijn op de volgende data en locaties: 
 

• Presentatiemis zat. 3 feb.   Sint-Matthiaskerk (Leuken)   om 17.30 uur 
• Presentatiemis      zon. 4 feb.   Sint-Jozefkerk (Keent) om 10.00 uur 
• Palmpasenmis      zat. 23 mrt. Sint-Matthiaskerk (Leuken)    om 17.30 uur 
• Gezinsmis              zon.13 apr. Sint-Matthiaskerk (Leuken)    om 17.30 uur 

 
De communiemis zelf is dit jaar voor alle communicanten op:  
 

• 19 mei   (Pinksterzondag)    Sint-Matthiaskerk (Leuken)   om 10.30 uur 
 
N.B.: dinsdag 23 januari is om 19.30 uur een 2e ouderavond in de Moeselkerk. 
 

 

HERINNERING ACTIE KERKBALANS 
 

In de vorige Parochiewijzer deden we al een dringende oproep 
aan alle parochianen om uw parochie financieel te 
ondersteunen in het kader van de jaarlijkse Actie Kerkbalans.  
Bij deze nog een keer een herinnering. 
 

U kunt zelf een (periodieke) overboeking doen via uw bank of 
een automatische incasso afgeven aan de administratie. Een 
formulier daarvoor kunt u aanvragen via één van de e-mail-
adressen of telefonisch bij het Parochiekantoor. 
 

De bankrekeningen, waar u uw bijdrage naar kunt overmaken, vindt u op de 
achterzijde van dit Parochienieuws. Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage! 

 

Koffiezondag 
Iedere eerste zondag van de maand koffiedrinken 

na de H. Mis van 10.00 uur. Van harte welkom!! 
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TERUGBLIK OP 49 JAAR KERSTSTAL LEUKEN / KERSTMIS 2023 
 

Voor de 49ste keer werd er op Leuken weer een prachtig kerstpanorama 
gebouwd – opgesierd met de inmiddels wijd en zijd bekende modelhuisjes van 
vroeger en nu. De hele kerk was weer in de juiste kerstsfeer gebracht met zeer 
fraaie kerstdecoraties. Met name op Eerste en Tweede Kerstdag was de 
belangstelling erg groot, maar ook op de andere dagen kwamen er nog veel 
mensen een kijkje nemen. Het was niet alleen druk in de kerk, maar zeker ook 
gezellig door de vele mensen die elkaar daar hebben ontmoet.  
 

Dank aan: - de vrijwilligers die dit fraaie kerstpanorama hebben opgebouwd - 
de bloemendames voor de prachtige kerstdecoraties - Henk Hanssen, Mart 
Houben en Thieu van Horne voor de vele kerstbomen - Thieu Triepels voor de 
kerstbomen en het afvoeren ervan - Gerrit Pruijmboom en Gerard Rietjens 
voor het ophalen van de kerstbomen - Flinsenhof Vijvercentrum voor de vissen 
- BIECO Brandbeveiliging voor de brandblusapparaten - de familie van 
Kimmenade-van Meijl.  
 
Dank aan de koren voor het opluisteren van de vieringen:  
Junior Popkoor Equal Voices / Vocalgroep SevenFifteen / Jongerenkoor 
Cantarella / Vocaal Ensemble Genti / Giocose / Dames Ensemble Cantarella 
(allen onder leiding van Rita Scheffers) - ons eigen Gemengd zangkoor en het 
fluitensemble van Schutterij St. Job.  
 
Uiteraard geldt dit dankjewel ook voor alle vrijwilligers die de Sint-Jozefkerk en 
de Moeselkapel in het groot (de geweldige kerstboom en enorme beelden) en in 
het klein sfeervol hebben versierd en weer schoon hebben gepoetst!!  
Dank aan Capella sine Vinculis en The Ray-Stabbing Singers voor de muzikale 
omlijsting van de liturgie! 
 
Ook dank aan de kosters, lectoren en collectanten in alle kerken. 
 
Het was weer geweldig! Danke - danke - danke! 
 

Mochten we iemand vergeten zijn, die als vrijwilliger werkt aan de instand-
houding van onze parochie, weet dat wij dit zeer waarderen. Wij stelden ook 
uw belangstelling zeer op prijs. U allen van harte bedankt! 
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FAMILIEBERICHTEN  

 
Uit onze Sint-Jozefparochie werden deze overledenen aan Gods liefdevolle 
barmhartigheid toevertrouwd: 
  
Vanuit de Sint-Jozefkerk (Keent): 

•   8 december : de heer René Moonen, 94 jaar 
 
Vanuit de Moeselkapel: 

•   15 december : de heer Rie Maas, 89 jaar 
 
Mogen zij nu de vleugels van hun ziel uitslaan in het altijd jonge Licht. 
 

LITURGISCHE AGENDA EN MISINTENTIES 
 

27 januari t/m 2 februari 2024 
 

Zondaglezingen :  Vierde zondag door het jaar 
Dt 18, 15-20:  Ik zal een profeet doen opstaan en mijn woorden in zijn mond 

leggen. 
1 Kor 7, 32-35: Paulus roept zijn toehoorders op om zich helemaal toe te 

wijden aan de Heer. 
Mc 1, 21-28:  Jezus geeft bevel aan onreine geesten en ze gehoorzamen 

Hem. 
 

Misintenties 
 

Zaterdag 27 jan. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Giel Coolen en de overleden familie Coolen 
(Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk) 
 
Zondag 28 jan. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Martha Saes - Coumans (jaardienst) 
Rie Maas (zeswekendienst) 
(Zang: m.m.v. Gemengd Koor Moesel) 
 

Dinsdag 30 jan. 09.00 uur Moeselkapel 
Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open blijven staan voor Gods 
Geest 
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Woensdag 31 jan. 09.00 uur Moeselkapel - H. Johannes (Don) Bosco, priester 
Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken 
 

Donderdag 1 feb. 09.00 uur Moeselkapel  
Voor een bijzondere intentie 
 

Vrijdag 2 feb. 09.00 uur Moeselkapel - Opdracht van de Heer (Maria Lichtmis) 
Tot zekere intenties 
 

3 februari t/m 9 februari 2024 
 

Zondaglezingen :  Vijfde zondag door het jaar 
Job 7, 1-4. 6-7:  Job vertolkt de klacht van elke lijdende mens.  
1 Kor 9, 16-19. 22-23: Paulus geeft zich helemaal voor de verkondiging van het 

Evangelie. 
Mc 1, 29-39:  Al wie ziek is of onder lijden gebukt gaat, vindt genezing 

bij Jezus. 
 

Misintenties 
 

Zaterdag 3 feb. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Presentatiemis communicanten 
Het welzijn van onze parochie 
 

Zondag 4 feb. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent)  
Presentatiemis communicanten 
Overleden ouders van de familie Hensels en de familie Baetens 
Mia Stals - Clijsters, Jan Stals en overleden familieleden (jaardienst) 
(Zang: m.m.v. Capella Sine Vinculis) 
(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw) 
Koffiezondag 
 
Dinsdag 6 feb. 09.00 uur Moeselkapel - HH. Paulus Miki en gezellen, 
martelaren 
Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom 
 

Woensdag 7 feb. 09.00 uur Moeselkapel 
Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat en het godgewijde leven 
 

Donderdag 8 feb. 09.00 uur Moeselkapel  
Voor alle intenties in het intentieboek van de Moeselkapel 
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Vrijdag 9 feb. 09.00 uur Moeselkapel  
Om Gods Zegen over de gezinnen van onze parochie 
 

10 februari t/m 16 februari 2024 
 

Zondaglezingen :  Zesde zondag door het jaar 
Lv 13, 1-2. 45-46:  De Heer geeft richtlijnen voor mensen met een huidziekte. 
1 Kor 10, 31–11, 1: Paulus roept ons op om navolgers van hem en Christus te 

zijn. 
Mc 1, 40-45: Door medelijden bewogen, reinigt Jezus een melaatse. 
 

Misintenties 
 

Zaterdag 10 feb. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Coen Luijten (jaardienst) 
Toos Princen - Stijnen, Helma Steijvers - Princen en Dirk-Jan van de Berg 
(jaardienst) 
 

Zondag 11 feb. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Jos Moonen en Toos Moonen - Geelen (jaardienst en verjaardag) 
René Moonen (zeswekendienst) 
 

Dinsdag 13 feb. 09.00 uur Moeselkapel  
GEEN H. Mis 
 

Woensdag 14 feb. 09.00 uur Moeselkapel - Begin van de Veertigdagentijd 
Aswoensdag Verplichte vasten- en onthoudingsdag 
Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die meehelpen in onze kerken 
Tijdens de viering wordt het askruisje opgelegd 
 

Woensdag 14 februari 19.00 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Het welzijn van onze parochie 
Tijdens de viering wordt het askruisje opgelegd 
 

Donderdag 15 feb. 09.00 uur Moeselkapel 
Truce en Marc Stroucken (verjaardag) 
 

Vrijdag 16 feb. 09.00 uur Moeselkapel  
Om zegen over onze parochiegemeenschap, om goede christelijke 
samenwerking 
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17 februari t/m 23 februari 2024 
 

Zondaglezingen : Eerste zondag van de Veertigdagentijd 
Gn 9, 8-15:  De boog in de wolken als een teken van Gods verbond met de 

aarde. 
1 Pe 3, 18-22:  Net als de ark redt de doop ons van de dood. 
Mc 1, 12-15: ‘Bekeert u en gelooft in de Blijde Boodschap.’ 
 

Misintenties 
 

Zaterdag 17 feb. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Alle overledenen van onze parochie 
 

Zondag 18 feb. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Linda Korten (jaardienst) 
(Zang: m.m.v. Capella Sine Vinculis) 
 

Maandag 19 feb. 09.00 uur Moeselkapel  
Voor de intenties van onze heilige Vader, paus Franciscus 
 

Dinsdag 20 feb. 09.00 uur Moeselkapel  
Tot zekere intenties 
 

Woensdag 21 feb. 09.00 uur Moeselkapel 
Voor de zieken en eenzamen van onze parochies 
 

Donderdag 22 feb. 09.00 uur Moeselkapel - Cathedra van de heilige apostel 
Petrus 
Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun leven verbonden blijven 
 

Vrijdag 23 feb. 09.00 uur Moeselkapel 
Voor christenen die zich inzetten als ondersteuning in de parochie 
 

24 februari t/m 1 maart 2024 
 

Zondaglezingen : Tweede zondag van de Veertigdagentijd 
Gn 22, 1-2. 9a. 10-13. 15-18:  Overvloedig zal Ik u zegenen. 
Rom 8, 31b-34:    ‘Indien God vóór ons is, wie zal dan tegen ons     

  zijn?’ 
Mc 9, 2-10:   ‘Dit is mijn Zoon, de Welbeminde, luistert naar  

  Hem.’ 
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Misintenties 
 

Zaterdag 24 feb. 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Giel Coolen en de overleden familie Coolen 
(Collecte voor de Vastenactie) 
 

Zondag 25 feb. 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Anny Schroeten - de Leeuw (jaardienst) 
 

Maandag 26 feb. 09.00 uur Moeselkapel  
Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons ziekenhuis en 
verzorgingshuizen 
 

Dinsdag 27 feb. 09.00 uur Moeselkapel  
Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor Gods Geest 
 

Woensdag 28 feb. 09.00 uur Moeselkapel - H. Antonius, abt 
Voor een bijzondere intentie 
 

Donderdag 29 feb. 09.00 uur Moeselkapel 
Overleden ouders Harrie Vossen en Leen Vossen - Houben 
 

Vrijdag 1 maart 09.00 uur Moeselkapel 
Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God  in hun leven mogen ervaren 
 

2 maart t/m 3 maart 2024 
 

Misintenties 
 

Zaterdag 2 maart 17.30 uur Sint-Matthiaskerk (Leuken) 
Het welzijn van onze parochie 
 

Zondag 3 maart 10.00 uur Sint-Jozefkerk (Keent) 
Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom 
(Extra collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw) 
Koffiezondag 
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Uitvaartverzorging  
Van Gansewinkel  543815 
Groenewoudlaan 4 
6004 VE Weert 
Telefoon     543815 
www.uitvaart-vangansewinkel.nl 

 Friture De Köster  
 
Kruisstraat 7 
6006 ZJ Weert  
Telefoon     537333    
www.frituredekoster.nl 

   Podotherapie Hermanns 
Houtstraat 12,      6001 SJ  Weert 
Kerkstraat 94,       6006 KR Weert 
Kazernelaan 101, 6006 SP Weert 
Telefoon 085 053 00 33 
www.podotherapiehermanns.nl 

 Apotheek Zuijdgeest Nassaulaan 62 524084 www.apotheekzuijdgeest.nl 
Oudenakkerstraat 57 
Weert 
Telefoon     524084     
www.apotheekzuijdgeest.nl                

   Steenhouwerij Kanters Weert BV 
grafmonumenten - 
marmerwerken  
Hoolstraat 3  
6006 SL Weert 
Telefoon     535529  
www.kanters-weert.nl 

 Elektro Peulen B.V. 
Elektrotechnisch 
Installatiebureau 
 
St. Luciastraat 18 
6002 BP Weert 
Telefoon     534651 
www.peulenbv.nl 

   Laurens Geuns  549630 
Uitvaartverzorging 
Vogelsbleek 18 A 
6001 BE Weert 
Telefoon     549630        
www.geuns.nl 

 

Hier had de vermelding van 
uw bedrijf kunnen staan… 

 

Gezamenlijke winkeliers 
Winkelcentrum Moesel:  

Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein 

http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
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Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot 
“adverteerders van de maand”. 

Deze keer zijn dit: 
 

 
Vogelsbleek 18/A, 6001 BE  WEERT 

Telefoon (0495) 549 630 
E-mail: info@geuns.nl 

 
 

 
 

 
ABONNEMENTEN PAROCHIENIEUWS 

 
Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u: 
 

1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies 
 

2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van het digitale 
Parochienieuws naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-
mailadres parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl 
 

3. zich abonneren op de papieren versie van het Parochienieuws; voor 
meer informatie en aanmelden hiervoor kunt u terecht op het 
Parochiekantoor (zie pagina 2 voor contactgegevens) 

mailto:info@geuns.nl
mailto:parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
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Keent-Moesel-Graswinkel-Leuken-Groenewoud 

 

www.parochiesweertzuidoost.nl 
e-mail redactie parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl 

                                                            

Kerkgebouwen 
 

Sint-Jozefkerk (Keenterkerk) Sint-Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert 
Eucharistieviering iedere zondag om 10.00 uur 
 
Kosteres mevr. Marianne Camp (telefoonnummer 06-27475386) 
 

Sint-Jozefkerk Keent Rabobank rek.nr.  NL56 RABO 0156 9065 38 
Moesel-Graswinkel ING rek.nr.  NL05 INGB  0001 1904 11 
   Rabobank rek.nr. NL12 RABO 0156 9095 61 
 

De Verrezen Christus (Moesel-Graswinkel) Nassaulaan 1, 6006 CM Weert 
Dit kerkgebouw wordt gebruikt door Christengemeente Nieuw Leven. 
 

Moeselkapel Onze Lieve Vrouw Troosteres der Bedrukten 
Irenelaan 93, 6006 HC Weert 
 

Eucharistievieringen dinsdag t/m vrijdag om 09.00 uur 
(In de meimaand maandag t/m zaterdag om 09.00 uur) 
 
Kosteres mevr. Maria Vossen (telefoonnummer 06-50470103) 
 

Sint-Matthiaskerk (Leuken-Groenewoud) Voorstestraat 36, 6004 CD Weert 
Eucharistieviering iedere zaterdag om 17.30 uur 
Koster dhr. Mart Verheijden (telefoonnummer 0495-532214 of 06-23654656) 
 
Leuken-Groenewoud ING rek.nr. NL79 INGB  0682 9624 06 

mailto:parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

