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Belangrijke informatie:
e Alle aanvragen voor doopsels (tenminste 6 weken van tevoren) en
huwelijksvieringen dienen te worden gedaan:
=  parochies Keent-Moesel: het gezamenlijke parochiekantoor
= parochie Leuken-Groenewoud: via pastoor Krewinkel en/of koster
Mart Verheijden
Zie achterzijde voor adressen en telefoonnummers.
e Voor het opgeven van misintenties kunt u terecht:
= parochies Keent-Moesel: het gezamenlijke parochiekantoor
= parochie Leuken-Groenewoud: via de koster, Mart Verheijden
(tel. 539291 of kerk Leuken tel. 532214; dit nummer is
doorgeschakeld naar de koster)
Zie ook achterzijde voor adressen en telefoonnummers.
e Houdt u bij het opgeven van de misintenties zoveel mogelijk rekening met
de sluitingsdatum van het parochieblad:

Periode Sluitingsdatum
25 september t/m 7 november 10 september
6 november t/m 19 december 22 oktober

Bank- en girorekeningen:

Parochie St. Joseph Rabobank rek.nr. NL56 RABO 0156 9065 38

Giften restauratiefonds Rabobank rek.nr. NL94 RABO 0124 4833 13
St. Josephkerk

Parochie De Verrezen Christus ING rek.nr. NLO5 INGB 0001 1904 11

Rabobank rek.nr. NL12 RABO 0156 9095 61

Giften Moeselkapel Rabobank rek.nr. NL49 RABO 0135 9032 54

Parochie St. Matthias ING rek.nr. NL79 INGB 0682 9624 06

& De Goede Herder



Een woord bij Maria Tenhemelopneming

Wie is die vrouw, bekleed met de zon en de maan aan haar voeten, die de ziener
van het Boek der Openbaringen een beslissende rol in het drama van de
wereldgeschiedenis heeft doen spelen? De eeuwen door heeft men het zich
afgevraagd en er zijn veel soorten uitleg aan het visioen gegeven. Maar de kern
van de zaak is duidelijk. Johannes heeft zijn boek geschreven ongeveer 70 jaar na
de dood van Jezus. De eerste uitbarstingen van christenvervolging waren toen al
gebeurd in Rome, maar het ergste moest nog komen.

Johannes schildert in vreeswekkende beelden de botsing tussen de heersende
opvattingen en de kleine groepen christenen als het grote conflict tussen God en de
anti-goddelijke, duivelse machten. Het is de strijd van de sterken die met hun staart
de sterren van de hemel kunnen vegen en met hun pink de gang van zaken
bepalen, tegen de zwakken die weerloos zijn als een vrouw in barensnood. De
christenen lijken geen enkele kans tot overleven te hebben. Maar de boodschap
van Johannes is dat de onschuld, het kwetsbare, het zwakke, in die strijd niet ten
onder zal gaan. Uiteindelijk zal het overwinnen.

Het is een vrouw, zegt Johannes, een machteloze vrouw, die het kwaad in de
wereld zal overwinnen. Een vrouw die het uitschreeuwt van pijn in barensweeén en
die nieuw leven brengt. Men begrijpt dat de gelovige vroomheid in Johannes'
beschrijving Onze Lieve Vrouw heeft gezien, de moeder van de Messias.

Men begrijpt ook hoe daaruit in de christelijke devotie gaandeweg de overtuiging is
gegroeid dat Maria, zoals Jezus, na haar dood, met een verheerlijkt lichaam ten
hemel is opgenomen. Maar misschien is dat niet het meest essentiéle. Het meest
essentiéle is dat God daarin laat zien dat hij aan de kant van de zwakken en de
weerlozen staat. Daar gaat het om: God is anders, hij is anders dan mensen
denken dat hij is. Dat zien we als we goed kijken naar wat er staat in het evangelie
over Maria en haar nicht Elisabeth, dat elk jaar op het feest van Maria ten hemel
opgenomen wordt gelezen.

Het is een verhaal dat, zoals zoveel andere in de evangelies, een totale omkering
van de gebruikelijke manieren van denken inhoudt. Lucas begint zijn evangelie met
de aankondiging van de geboorte van Johannes. Naar algemene maatstaven
waren zijn ouders belangrijke personen. Zijn aankondiging gebeurt in de tempel,
terwijl het volk buiten staat te bidden. Maria was een totaal onbekend en
onbelangrijk meisje. Haar wordt de komst van Jezus, haar zoon, aangekondigd in
het onooglijke Nazareth, en niemand behalve zij zelf wist ervan. Normaal zou men
denken: wie uit Elizabeth zal geboren worden en zo plechtig is aangekondigd, is de
drager van een nieuwe toekomst. Maar het is net omgekeerd. Het evangelie zet de
dingen op hun kop. En Maria zelf doet dat nog eens. Dat is het merkwaardige van
het verhaal in dit evangelie. Zij gaat bij Elizabeth op bezoek. Maar Elizabeth, die
heeft het door. Ze reageert verrast: wat gebeurt er nu, dat de toekomstige moeder
van mijn Heer bij mij op bezoek komt en mij komt dienen?

- vervolg zie pagina 4 -



Ja, zegt Maria, zo is het. En ze zingt haar Magnificat. Mijn hart prijst hoog de Heer.
Wie dat lied in een andere context dan die van de kerk en de liturgie zou plaatsen,
kan er direct een revolutionaire protestsong van maken. De God die door Maria
hoog wordt geprezen is een God die de heersers en machthebbers van hun troon
stoot en de geringen, de onaanzienlijken die niet meetellen, verheft. Mensen die
honger hebben overlaadt hij met gaven, maar de rijken stuurt hij weg met lege
handen. Dat is niet min! Je zou voor minder last krijgen met de politie en de
staatsveiligheid!

Als we in het dagelijkse kerkelijk avondgebed het Magnificat bidden en op
Mariafeesten plechtig zingen, moeten we het laten klinken als een lied van
onwankelbare hoop, van de hoop die, zoals de Franse dichter Péguy heeft gezegd,
het kleine zusje van de drie is. Ze geeft de hand aan de twee grote dames geloof
en liefde. Maar ze loopt in het midden, ze trekt de twee andere voort. Zonder hoop
houden we het geloof en de liefde niet uit.

Als we, getrokken door de hoop, geloven in de verrijzenis, dan durven we het
riskeren te sterven om over de dood heen voltooid te kunnen leven.

Sterven versta ik dan als volgt: over onszelf heen leven, met onszelf niet al te veel
inzitten, leven voor dingen die groter en belangrijker zijn dan wijzelf, voor
medemensen. Zichzelf zaaien, zich laten zaaien, zodat we ooit zullen bloeien.

Wees gegroet, koningin, moeder van barmhartigheid,

ons leven, onze zoetheid, onze hoop, wees gegroet.

Tot u roepen we, Eva's kinderen in ballingschap,

zuchtend en wenend in dit dal van tranen.

Alstublieft, u die onze voorspreekster bent,

keer u met mededogen naar ons.

Toon ons na onze ballingschap Jezus,

de gezegende vrucht van uw schoot.

O goedertieren en God gedienstige, o lieve maagd Maria. Amen.

Ivo Krewinkel, pastoor

FUSIE EN BELEIDSPLAN

Bij de komende vergadering van het kerkbestuur op dinsdag 17 augustus a.s. wordt
de parochiefusie en het beleidsplan besproken en hopelijk vastgesteld.

Wij zullen u op de parochieavond (vrijdag 27 augustus, zie pagina 4) uitgebreid
hierover bijpraten. Evenals over het artikel in De Limburger over de herbestemming
van de kerkgebouwen van Keent en Moesel.




Aan alle parochianen en mensen die zich betrokken weten bij
onze geloofsgemeenschap

Na een best moeilijke periode van veel beperkingen vanwege de Corona-pandemie
vinden wij dat het hoognodig tijd is om weer samen te komen.

Pastoor, kerkbestuur, medewerkers en vrijwilligers met alle mensen die zich bij
onze kerken betrokken weten en met onze geloofsgemeenschap stellen die avond
vooral de ontmoeting centraal!

We hebben koffie/thee en iets er bij, maar ook een glas bier/wijn met een hapje.

Vrijdagavond 27 augustus in de Moeselkerk van 19.00 - 21.30 uur.

In de afgelopen jaren is er ook veel te doen geweest rondom de herbestemming
van de Rijks monumentale Sint-Josephkerk. Ook zijn we druk bezig met de
voorbereidingen van de formele fusie van onze parochies: De Verrezen Christus
(Moesel), Sint Joseph (Keent), Sint Matthias/De Goede Herder (Leuken/Groene-
woud). Over dit alles willen wij u bijpraten en samen nadenken over de toekomst.

VAN HARTE WELKOM!
Met vriendelijke groet van het kerkbestuur,

Dré van de Kruijs, Frans Meuwis, Joke Jongeling,
Paul Essers, Henk Houben en Ivo Krewinkel, pastoor

Als u aanwezig wilt zijn, kunt u zich aanmelden:

Naam:

Adres:

Plaats:

Tel.:

E-mail:

Aantal personen:

Aanmelden vé6r maandag 23 augustus!
Kan via keent@parochiesweertzuidoost.nl of u levert het formulier in op het
parochiekantoor op Keent of u neemt het mee als u naar de kerk komt.
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Zondagmiddag livestream noveengebed voor bisschop Smeets

Tussen 18 juli en 12 september wordt negen weken lang elke zondagmiddag in de
basiliek in Sittard een gebedsviering gehouden om te bidden voor de zieke
bisschop Smeets en voor alle andere ernstig zieken. De viering begint elke zondag
om 17.00 uur en wordt live gestreamd via https://lwww.deltalimburg.nl/live.

Elke zondagmiddag zal een van de leden van het kathedraal kapittel van het
bisdom voorgaan in het bidden van de rozenkrans en het speciale noveengebed
dat het bisdom heeft laten maken. Meebidden kan via de livestream.
Belangstellenden zijn ook welkom in de basiliek aan de Oude Markt in Sittard, met
in achtneming van de coronamaatregelen.

Onlangs werd bekend dat bisschop Harrie Smeets van Roermond ernstig ziek is. Hij
wordt behandeld voor een hersentumor. De bisschop verblijft momenteel op een
logeerkamer in een verpleeghuis in Roermond. Van daaruit laat hij weten zeer
dankbaar te zijn voor alle berichten medeleven die hij heeft ontvangen. Ook dankt
hij iedereen die voor hem bidt. De bisschop vraagt hiermee door te gaan en in de
gebeden ook alle andere zieken mee te nemen.

Voor wie ook thuis voor de bisschop wil bidden: in onze kerken liggen kaartjes met
daarop het speciale noveengebed. Van harte aanbevolen!

Houd elkaar vast! — Kerk-zijn in verbondenheid

De kerk dat zijn we samen. In verbondenheid met God én met elkaar. In coronatijd
is juist dat samen kerk-zijn onder druk komen te staan. Gelukkig zijn we op talloze
manieren creatief blijven omzien naar elkaar. Toch blijft het soms moeilijk je in een
tijd van deels dichte kerkdeuren echt met elkaar verbonden te weten.

Inmiddels zijn de coronamaatregelen versoepeld. Dat geeft hoop: we mogen weer!
De komende tijd wordt een tijd van weer opbouwen. Laten we hierin vooral elkaar

vasthouden! Daar heeft de kerk uw hulp bij nodig. De coronacrisis vraagt veel van

kerken, ook financieel. Inkomsten nemen af. We hopen van harte dat u wilt geven

voor uw parochie. Want elkaar vasthouden, kan alleen samen.

Helpt u mee? Maak uw (extra) bijdrage over op één van de
rekeningnummers van onze parochies (zie pagina 2). Alvast
veel dank! Geef voor verbondenheid met elkaar, steun uw
kerk! Samen houden we elkaar vast in én na coronatijd.
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Het nieuwe normaal

De lockdown is voorbij, zeggen ze.
We kunnen langzaam terug naar het oude normaal, zeggen ze.
Maar vragen ‘ze’ zich ook af of we dat wel willen?
Zo ideaal was dat oude ook niet.

Wat als we nu eens allemaal zouden veranderen?

Als we nu eens tegen iedereen zouden zeggen
dat we ruime afstand houden van negatieve zaken?

dat we onze monden niet achter maskers verbergen,
maar ze gebruiken om positieve dingen te zeggen?

dat we onze handen niet alleen desinfecteren,
maar ze ook uit mouwen steken om anderen te helpen?

dat we vaker quarantainemomentjes in ons leven inbouwen
om in stilte te bidden?

Wat als we nu eens met z'n allen
het positiviteitsvirus zouden verspreiden?

Zouden ‘ze’ daar dan wat van zeggen?
Of kunnen we dan eindelijk met z’'n allen bouwen
aan een nieuw normaal?

MIVA-collecte 2021
Medische zorg voor de meest kwetsbaren in Kenia

Dit jaar vindt in het weekend van 28 en 29 augustus de MIVA-collecte plaats in de
kerken. We mogen de kerken weer bezoeken. Maar veel kan ook nog niet. Hulp is
nu meer dan ooit nodig. Dichtbij, maar ook verder weg.

Via de parochies wil MIVA graag aandacht voor het bereikbaar maken van
medische zorg in Kenia. Meer in het bijzonder voor Pionier Duncan. Hij is directeur
van een gezondheidscentrum in Kajiado, Kenia. Opgezet in 1979 om kinderen met
een handicap te helpen. Inmiddels uitgegroeid tot een centrum met een kliniek en
een school. Duncan heeft een bestemming: “Ik wil de capaciteit van het centrum de
komende twee jaar verdubbelen, zodat we nog meer mensen kunnen helpen. Een

auto is daarbij onmisbaar.”
- vervolg zie pagina 8 -



Wereldwijd worden vervoers- en communicatiemiddelen van MIVA ingezet om
mensen te beschermen tegen het COVID-19 virus. De meest kwetsbare mensen
worden het hardst getroffen, in Nederland maar zeker ook in ontwikkelingslanden.
Ook daar gelden maatregelen en kunnen de pioniers hun werk niet doen zoals zij
zouden willen.

[ | ®
Op www.miva.nl leest u meer over het project van
Duncan. Wij hopen op uw gulle gift.

Hartelijk dank! Ondersteunt met
vervoer en communicatie

PERSONALIA
Overleden:
KEENT/MOESEL.:
. 13 maart : de heer Jurgen Simon, 76 jaar
o 14 juli  : mevrouw letje Beckers - Emans, 79 jaar
. 22 juli  : mevrouw Edith Kupers-Hulsbergen, 76 jaar
. 18 mei : de heer Harry Bruekers, 94 jaar (rectificatie;

in het vorige nummer stond per abuis de leeftijd verkeerd
vermeld; met excuses)

Mogen zij nu rusten in de vrede van onze Hemelse Vader.

Doopijes:
In de kerk van Leuken:
o 4juli : Fien van Meijl, dochter van Thijs van Meijl
en Esther van de Vorst
o 11juli : Mick Kanters, zoon van Marc en Susanne Kanters - Schreurs

In de Moeselkapel:

e 27 juni : Aimy Douwma, dochter van Harrie Douwma
en Suzan Heijmans
e 18juli : Fem Salmans, dochter van Marc Salmans Bk -
en Esther Scheepers \
e 25juli : Miley van Hoef, dochter van
Arjan en Priscilla van Hoef — Brunenberg
e 1aug. : Luuk van den Heuvel, zoon van Tim van den Heuvel

en Kathy Kusters

Van harte proficiat voor deze dopelingen en hun ouders!
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http://www.miva.nl/

MEDEDELING n.a.v. de corona-maatregelen:
Alle eucharistievieringen gaan in onze parochies,
de Moeselkapel en de kerken onverminderd door.
Als u gezondheidsklachten hebt, blijf dan thuis!
Houd in de kerken en kapel de anderhalve meter regel in acht.

Op zondag 5 september zal de H.Mis van 10.00 uur op Keent
voor de allerlaatste keer worden opgeluisterd @ -
door het (inmiddels opgeheven) “Koor Animo”. /;i}/

PASTORAAT OP MAAT

Het is voor de pastoor bijna onmogelijk aan structureel huisbezoek te doen. Dat
neemt uiteraard niet weg dat huisbezoek nog steeds een belangrijke vorm is van
pastoraat. Als u graag bezoek ontvangt van de pastoor voor een persoonlijk
gesprek of dat u de heilige communie wilt ontvangen of misschien het sacrament
van de zieken, kunt u uiteraard naar de pastorie bellen of via het parochiekantoor
een afspraak maken.

Liturgische agenda en misintenties,

[ 14 augustus t/m 20 augustus 2021 ]

Za. 14 aug. 14/15 aug. Maria ten Hemelopneming (Hoogfeest)
Evang. Lc. 1, 39-56
Kerk van 17.30 uur: Mia Thomassen - Kiggen (zeswekendienst)
Leuken Ter ere van Onze Lieve Vrouw van Altijd Durende
Bijstand en voor Tjeu Beeren
Familie Kessels - van der Looy

Zo. 15 aug.

Keenterkerk 10.00 uur:  Voor roepingen tot het priesterschap, het diaconaat
en het godgewijde leven

Di. 17 aug. )

Moeselkapel 09.00 uur: J. Hensels - Tiggeler (jaardienst)

Wo. 18 aug.

Moeselkapel 09.00 uur:  Om Gods Zegen over onze vrijwilligers en allen die

meehelpen in onze kerken
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Do. 19 aug. H. Johannes Eudes, priester (gedachtenis)
Moeselkapel 09.00 uur:  Toon en Annie van Diepen - Seerden
Moeselkapel 19.00 -
20.00 uur:  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Vr. 20 aug. H. Bernardus, abt en kerkleraar (gedachtenis)
Moeselkapel 09.00 uur:  Om Gods Zegen over de gezinnen van onze
parochies
[ 21 augustus t/'m 27 augustus 2021 ]

Za. 21 aug.

Kerk van
Leuken

Zo. 22 aug.

Keenterkerk

Di. 24 aug.

Moeselkapel

Wo. 25 aug.

Moeselkapel

Do. 26 aug.

Moeselkapel
Moeselkapel

21/22 aug. Een-en-twintigste zondag door het jaar
Evang. Joh. 6, 60-69

17.30 uur:  Het welzijn van onze parochie
(Woord- en Communieviering i.v.m. afwezigheid
pastoor)

10.00 uur: Tjeu Houben (verjaardag)
Wiel Smolenaers (verjaardag) en Gonnie Smolenaers -
Verdonkschot
Jan Mertens (verjaardag)

H. Bartolomeiis, apostel (Feest)
09.00 uur:  José Bongers - Vossen en overleden familie

H. Lodewijk (gedachtenis)
H. Jozef de Calasanz, priester (gedachtenis)
09.00 uur:  Jac Metsemakers

09.00 uur:  Tot zekere intenties
19.00 -
20.00 uur:  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

H. Monica (gedachtenis)
09.00 uur: Dat de kinderen die dit jaar gedoopt werden God in
hun leven mogen ervaren

28 augustus t/m 3 september 2021 ]

Vr. 27 aug.
Moeselkapel
Za. 28 aug.

28/29 aug. Twee-en-twintigste zondaq door het jaar
10




Evang. Mc. 7, 1-8.14.14-15.21-23

Kerk van 17.30 uur:  Mia Jacobs - Hermans (jaardienst)

Leuken Overleden ouders van de Kruijs - Hekers en
familieleden (jaardienst)

Ouders Janssen - Verdonschot (jaardienst)
Opa en oma Janssen - Tegelaers (jaardienst)
Giel Coolen en de overleden familie Coolen
(MIVA-COLLECTE)

Zo. 29 aug.

Keenterkerk 10.00 uur: Voor ouders Hanssen - Nies en zoon Loek
(Woord- en Communieviering i.v.m. afwezigheid
pastoor)

(MIVA-COLLECTE)

Di. 31 aug.

Moeselkapel 09.00 uur:  Voor een bijzondere intentie

Wo. 1 sept. Wereldgebedsdag voor het behoud van de
schepping

Moeselkapel 09.00 uur:  Voor christenen die zich inzetten in de catechese en
als ondersteuning in de parochie

Do. 2 sept.

Moeselkapel 09.00 uur:  Om zegen over onze parochiegemeenschappen, om
goede christelijke samenwerking

Moeselkapel 19.00 -

20.00 uur:  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Vr. 3 sept. Verjaardag van de kathedraal (Feest)
Moeselkapel 09.00 uur:  Om Gods Zegen over emeritus paus Benedictus
[ 4 september t/m 10 september 2021 ]

Za. 4 sept. 4/5 sept. Drie-en-twintigste zondaq door het jaar
Evang. Mc. 7, 31-37

Kerk van 17.30 uur:  Alle overledenen van de parochie St. Matthias & De

Leuken Goede Herder

Zo. 5 sept.

Keenterkerk 10.00 uur: letje Beckers - Emans (zeswekendienst)

i

Tonny Beljaars (verjaardag)

Overleden ouders Meulen - Levels en alle overleden
familieleden

Voor leden en overleden leden van Koor Animo
Voor overleden familieleden van de familie de Werdt
en Roosen
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Koffiezondag

(met medewerking van koor Animo)

Di. 7 sept.
Moeselkapel 09.00 uur:  Voor allen die werken in de gezondheidszorg in ons
ziekenhuis en zorgcentra
Wo. 8 sept. Maria Geboorte (Feest)
Moeselkapel 09.00 uur:  Dat de vormelingen van dit jaar in hun leven open
blijven staan voor Gods Geest
Do. 9 sept. H. Petrus Claver, priester (gedachtenis)
Moeselkapel 09.00 uur: Dat de communicanten van dit jaar met Jezus in hun
leven verbonden blijven
Moeselkapel 19.00 -
20.00 uur:  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Vr. 10 sept.
Moeselkapel 09.00 uur:  Voor alle intenties in het intentieboek van de
Moeselkapel
[ 11 september t/m 17 september 2021 ]
Za. 11sept. 11/12 sept. Vier-en-twintigste zondag door het jaar
Evang. Mc. 8, 27-35
Kerk van 17.30 uur:  Het welzijn van onze parochie
Leuken
Zo. 12 sept.
Keenterkerk 10.00 uur:  Overleden ouders Joosten - Festraets
Broeder Harrie Hermans
Frits Meulen (verjaardag)
Di. 14 sept. Kruisverheffing (Feest)
Moeselkapel 09.00 uur:  Emiel Hensels (jaardienst)
Wo. 15 sept. Onze Lieve Vrouw van Smarten (gedachtenis)
Moeselkapel 09.00 uur:  Voor de zieken en eenzamen van onze parochies
Do. 16 sept. HH. Cornelius, paus, en Cyprianus, bisschop,
martelaren (gedachtenis)
Moeselkapel 09.00 uur:  Om Gods Zegen over onze
parochiegemeenschappen
Moeselkapel 19.00 -
20.00 uur:  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament
Vr. 17 sept. H. Lambertus, bisschop en martelaar (gedachtenis)
Moeselkapel 09.00 uur:  Henny Broods (jaardienst)
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[ 18 september t/m 24 september 2021 ]

Za. 18sept. 18/19 sept. Vijf-en-twintigste zondag door het jaar
Evang. Mc. 9, 30-37

Kerk van 17.30 uur:  Alle overledenen van de parochie St. Matthias & De

Leuken Goede Herder

Zo. 19 sept.

Keenterkerk 10.00 uur: Leen Janssen - Stultiens (jaardienst) en Harry
Janssen

Alda Van Gemert - Steijvers
Mien Reijnders - Vervuurt (jaardienst) en Wiel

Reijnders

Di. 21 sept. H. Mattheiis, apostel en evangelist (Feest)

Moeselkapel 09.00 uur:  Voor onze wereldwijde Kerk, dat wij openstaan voor
Gods Geest

Wo. 22 sept.

Moeselkapel 09.00 uur:  Voor de intenties van onze heilige Vader, paus
Franciscus

Do. 23 sept. H. Pius van Pietrelcina, priester (Padre Pio)
(gedachtenis)

Moeselkapel 09.00 uur:  Bér Tindemans (verjaardag)

Moeselkapel 19.00 -
20.00 uur:  AANBIDDING van het Allerheiligst Sacrament

Vr. 24 sept.
Moeselkapel 09.00 uur:  Om Gods Zegen over de kerk in ons bisdom

[ 25 september t/m 26 september 2021 ]

Za. 25sept. 25/26 sept. Zes-en-twintigste zondagq door het jaar
Evang. Mc. 9, 38-43.45.47-48

Kerk van 17.30 uur:  Giel Coolen en de overleden familie Coolen

Leuken (2e Collecte voor het groot onderhoud van onze kerk)
Zo. 26 sept.

Keenterkerk 10.00 uur:  Mia Houben - Verdonkschot (jaardienst)
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Dit parochienieuws wordt mede mogelijk gemaakt door:

Gezamenlijke winkeliers
Winkelcentrum Moesel:
Het kloppende hart aan ‘t Oranjeplein

Uitvaartverzorging Friture De Koster
Van Gansewinkel
Groenewoudlaan 4 Kruisstraat 7
6004 VE Weert 6006 ZJ Weert
Telefoon 543815 Telefoon 537333
www.uitvaart-vangansewinkel.nl www.frituredekoster.nl
Podotherapie Hermanns Apotheek Zuijdgeest
Houtstraat 12/Kerkstraat 94 Oudenakkerstraat 57
6001 SJ /6006 KR Weert Weert
Telefoon 085 053 00 33 Telefoon 524084
www.podotherapiehermanns.nl www.apotheekzuijdgeest.nl
Steenhouwerij Kanters Weert | | Elektro Peulen B.V.
BV grafmonumenten - Elektrotechnisch Installatiebureau
marmerwerken
Hoolstraat 3 St. Luciastraat 18
6006 SL Weert 6002 BP Weert
Telefoon 535529 Telefoon 534651
www.kanters-weert.nl www.peulenbv.nl
Jac Ruyters Laurens Geuns
Allround painting Uitvaartverzorging
Pastoor Cramerstraat 2 Vogelsbleek 18 A
6102 AC Echt 6001 BE Weert
Telefoon 0475 483400 Telefoon 549630
www.ruyters.nl www.geuns.nl
Hier had de vermelding van Hier had de vermelding van
uw bedrijf kunnen staan... uw bedrijf kunnen staan...
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http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
http://www.apotheekzuijdgeest.nl/
http://www.ruyters.nl/

Elk parochieblad worden twee van onze sponsors uitgekozen tot

“adverteerders van de maand”.
Deze keer zijn dit:

APOTHEEK

Caly Zuijdgeest

Oudenakkerstraat 57

6006 BB Weert
24084
m?:gothseelgzsuiidgeest.nI ELEKTRO UIcn B.V.

Elektrotechnisch Installatiebureau
St.Luciastraat 18, Weert
Telefoon 0495- 53 46 51
www.peulenbv.nl

ABONNEMENTEN PAROCHIENIEUWS

Wilt u niets missen van het nieuws uit onze parochies, dan kunt u:
1. het Parochienieuws downloaden van de website van de parochies
2. zich aanmelden voor kosteloze toezending van de digitale Parochiewijzer

naar uw mailbox door een e-mail te sturen naar het e-mailadres
parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl
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http://www.apotheekzuijdgeest.nl/

PAROCHIECLUSTER WEERT ZUID-OOST
Parochies De Verrezen Christus Moesel, St. Joseph Keent
en St. Matthias & De Goede Herder Leuken/Groenewoud

Gezamenlijke website: www.parochiesweertzuidoost.nl

Redactie-adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
e-mail: parochienieuws@parochiesweertzuidoost.nl

Vieringen: in het weekend zaterdagavond 17.30 uur Kerk van Leuken
zondagmorgen 10.00 uur Keenterkerk
door de week dinsdag t/m vrijdag 09.00 uur Moeselkapel

Kerkgebouwen: St. Josephkerk Keent Sint Jozefskerkplein 1, 6006 ZH Weert
De Verrezen Christus, Moesel Nassaulaan 1, 6006 CM Weert
Moeselkapel Irenelaan 93, 6006 HC Weert
St. Matthiaskerk Leuken Voorstestraat 36, 6004 CD Weert

PAROCHIEKANTOOR:
Adres: Sint Jozefskerkplein 2, 6006 ZH Weert
Openingstijden: dinsdag tot en met vrijdag van 10.00 — 12.00 uur.

Voor zaken van de parochie St. Joseph Keent kunt u bellen naar tel. 534609
of mailen keent@parochiesweertzuidoost.nl

Voor zaken van de parochie de Verrezen Christus Moesel kunt u bellen naar  tel. 541609
of mailen moesel@parochiesweertzuidoost.nl

Voor zaken van de parochie St. Matthias & De Goede Herder kunt u bellen naartel. 532214
of mailen leuken@parochiesweertzuidoost.nl

KERKBESTUUR WEERT ZUID-OOST:

voorzitter: Drs. 1.J.J. (Ivo) Krewinkel, pastoor/moderator

Middelstestraat 63, 6004 BH Weert tel. 533560
secretaris: de heer Henk Houben

Herenstraat 223, 6004 XJ Weert tel. 524346
penningmeester: de heer Frans Meuwis

Kerkstraat 64, 6006 KR Weert tel. 539946
KOSTERS:
MOESELKAPEL: mevrouw Maria Vossen

Willem de Zwijgerstraat 8 B, 6006 CL Weert tel. 06 50470103
KEENTERKERK: mevrouw Marianne Camp

Parklaan 7, 6006 NT Weert tel. 06 27475386

KERK LEUKEN: de heer Mart Verheijden
Walburgisstraat 6, 6004 JC Weert tel. 539291



http://www.parochiesweertzuidoost.nl/
mailto:leuken@parochiesweertzuidoost.nl

